Club B9 Tienen

Tienen, 12-04-2012
Nieuwsbrief nr. 11/9

Gegroet KP’ers en Partners!

Vrijdag 11 mei: de Koperen Passer gaat internationaal! Samen met onze partners trekken wij de grens
over naar het mooie Xanten! Nooit van gehoord? Dat zal dan na vandaag zeker niet meer het geval zijn!
Xanten is een charmant Duits stadje, niet ver over de grens, aan de zuidoever van de Niederrhein in het
noordwesten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen; het telt ongeveer 22.000 inwoners.

Sinds mei 1990 is Xanten ook verzusterd met Geel.

Nog dit: een spoedcursus Duits is niet nodig, wij worden op onze wenken bediend in het Nederlands!

Programma

07.15 uur: verzamelen aan frituur/Carrefour
07.30 uur: (stipt!) vertrek bus
10.00-11.00 uur: aankomst Xanten; verwelkoming met koffie en koek

11.00-12.00 uur: geleide rondgang in de middeleeuwse stad en de Romaans-Gotische dom
12.00-14.00 uur: middagmaal

14.30-16.00 uur: geleide rondgang in het archeologisch park, de Romeinse stad met opgravingen, enz...
16.00-17.00 uur: los in Xanten
17.00-19.30 uur: vertrek naar en aankomst Tienen

Hoe deelnemen?

1. Stort véér 1 mei -uiterste datum!- 62 € per persoon (all-in) op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met
de vermelding: U 19.

2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM.

Ter info:

Xanten kan beschouwd worden als de opvolger van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, die o.a.
bewoond werd door Romeinse veteranen van het nabijgelegen Castra Vetera. Deze legerplaats van een
Romeins legioen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Germania Inferior: van hieruit trok
de veldheer Varus zijn nederlaag in het Teuroburger Woud tegemoet. In het Archeologisch Park zijn
grote delen van de opgegraven Romeinse stad met o.a. stadsmuren, weergang en amfitheater te
bezichtigen.

In de Middeleecuwen werd de stad een twistappel tussen Nederrijnse graven. De St.-Viktordom is een
prachtig getuigenis van de Middeleeuwen. De vijfbeukige gotische basiliek werd na zware oorlogsschade
schitterend hersteld. Majestueus verheft zich de dom met zijn monumentale westelijke fagade boven het
Nederrijnse landschap. In het interieur boeien de kleurrijke glasschilderingen, terwijl de altaren
meesterwerken zijn van beeldsnijjkunst.

Nog dit: naar verluidt zou Xanten een verbastering zijn van het Latijnse “Ad Sanctos” = naar de
heiligen”! De Koperen Passer en heiligen: waar kunnen wij nog beter zijn!!!

Met hartelijke groeten en tot dan,
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