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Vrijdag 14 december hopen wij jullie weer talrijk te mogen begroeten op onze maandelijkse trip,
deze keer naar de stad van de Maneblussers. In de voormiddag proberen we jullie te bekoren met een
bezoek aan de prachtigste tapijtencollectie ter wereld, terwijl we in de namiddag een stevige klim
voorzien naar de skywalk van de Romboutstoren. De verplaatsing gebeurt met trein en pendelbus. Op tijd
inschrijven i1s de boodschap, dan kunnen wijzigingen nog worden gemeld en kan Fons zorgen voor de

nodige “vrijbrieven” op de trein!

Programma
08.50 uur: verzamelen stationsplein

09.04-9.55 uur: vertrek naar Mechelen per trein; vandaar met pendelbus verder

11.00-12.30 uur: gegidst bezoek aan Manufactuur De Wit
12.30-14.00 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant

14.20-16.20 uur: gegidst bezoek aan en beklimming van de Sint-Romboutstoren

17.33-18.10 uur: vertrek naar en aankomst Tienen

Hoe deelnemen?

1. Stort véor 1 december - uiterste datum! - 52 € (alles inbegrepen: verplaatsingen,
middaglunch, toegangen en gidsen) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408
GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: U 0304.

2. Bevestig tijdig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM.

Ter info:
Manufactuur De Wit:

wandtapijten uit de hele wereld. De meest gereputeerde musea en kaste

conserveren. De Manufactuur bezit bovendien €én van de meest prestigi

wereld. We bezoeken de Manutactuur onder de leiding van een gids ges
o.m. een heel gevarieerde toelichting van het gebouw, de omvangrijke co

1

euze privecol

De Koninklijke Manufactuur De Wit, gesticht in 1899 in Mechelen, is gevestigd in een uniek historisch kader: de
Refugie van de Abdij van Tongerlo (1484). Het bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van waardevolle
en laten hun topstukken hier reinigen en

ecties van wandtapijten ter

vecialiseerd in wandtapijtkunst en krijgen
lectie oude en moderne wandtapijten, van

het conservatieproces en een weefdemonstratie. En vermits we op een vrijdag een bezoek brengen, mogen we 0ok

een blik werpen in het atelier. Als dat alles niet de moeite waard 1s!..
De geheimen van de Sint-Romboutstoren:

In 1452 start de bouw van dit imposante Mechelse monument door de architectenfamilie Keldermans. Tijden
veranderen en er komt altijd wel wat tussen; daardoor wordt de toren nooit voltooid. Toch schopt de 97 meter hoge
toren, door de UNESCO erkend als werelderfgoed, het tot symbool bij uitstek van Mechelen. Bij een bezoek aan de
toren ontdek je zes kamers met elk een eigen functie, een werkend torenuurwerk en twee belaarden, uniek In
Europa! Vanop de skywalk heb je een weids uitzicht over de grote Markt, de stad
bijvoorbeeld ook wat “het Mechels uur” is, het “Mechels haltke”, waarom de Mechelaa
worden en waar de slechtvalken huizen? Als je meegaat, kom je dat allemaal te weten, en nog veel meer... Dus...

Wees hartelijk gegroet van

Etienne Dewolfs Jean Gilis Pierre Liesmons
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ctienne.dewolfs@iskynet.be 1w.ethistwskynet.be picrre. liesmons/atelenet.be
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