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  Hallo Vrienden van Club V 9   Koperen Passer Tienen, 

 

 

 

Herfst: 
Elk jaar, wanneer de bladeren 

beginnen te vallen, de lucht 

grauwer en grijs ziet en de 

temperatuur aardig naar beneden 

duikt, voel ik een stille verandering 

in de wereld om me heen. 

De kleuren van de herfst vertellen 

me een verhaal van 

vergankelijkheid, maar ook van 

schoonheid die me niet loslaat. 

De geur van vochtige aarde samen 

met die bijzondere, bekende 

zware geur van de suikerfabriek 

dringt diep mijn neus binnen alsof 

het mijn geheugen wil herinneren 

tot het maken van een wandeling 

om dan te merken dat aardappelen 

en fruit geoogst werden.  

Vergankelijkheid met belofte van vernieuwing. 

 

 

  

1. Uitnodiging volgende activiteit:   

 

Vrijdag 15 november 2024  

Ditmaal spelen we een thuismatch. 

Onze goeie vriend en tevens ook clublid Albert Ringelé komt ons vertellen over boeken en meer 

bepaald wil hij ons meenemen achter de schermen van de boekenwereld. 

Zou het ook gaan over zijn nieuwe boek ?Tuurlijk of wat dacht je. 

Voor het middagmaal rekenen we weer op Fred, onze cateraar.  

Dus niet vergeten : vrijdag 15 november!   

Voor de plaats van gebeuren verwijzen we naar de uitnodiging die spoedig volgt. 

 



2. Verslag van onze uitstap naar Dessel: “ Bezoek aan Tabloo” (radioactiviteit): 

 

Verslag uitstap Dessel “Tabloo” en “Sas4 – Toren” 

-Datum: vrijdag 18 oktober 2024. 

-Busmaatschappij: “De Magneet” uit Scherpenheuvel. 

-Chauffeur: Werner. 

-Vertrek: - Aan de “Carrefour”. 

- 8.30 u. stipt. 

-Fotograaf van dienst: Michel 

-Aantal deelnemers: 31 

Verslag: 

“Het busje komt zo”! Netjes op een rij, zoals dat van leerlingen eertijds op school geëist werd, 

stonden 31 mannen die de schooltijd al ruim een halve eeuw ontgroeid waren, vol verwachting 

uit te kijken naar de bus die ze naar “Tabloo” zou brengen, een centrum waar van alles en nog 

wat te vernemen valt over ioniserende straling. 

“De Magneet” was het autocarbedrijf dat zijn bus, met Werner als chauffeur om 8.30 u. stipt, 

liet voorrijden. Binnenkort kennen de Tiense Passers alle busbedrijven uit Tienen en ver 

daarbuiten. 

“Tabloo” 

Op het afgesproken uur, 10 uur precies, reden wij de terreinen van “Tabloo” op waar gids Luc 

ons op de parking al stond op te wachten. “Je ziet er stralend uit” complimenteerde Paul hem 

droogweg. 

Tabloo, Esperanto voor tafel, verwijst naar de betonnen tafelstructuur van het gebouw. De 

afmetingen: 45 m lang, 45 m breed en 15 meter hoog. De tafel staat symbool voor het gesprek 

dat NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) aanging en wil 

blijven aangaan over het thema radioactief afval. De betonnen structuur zal in het landschap 

minstens 300 jaar een herkenningspunt blijven dat refereert aan de nabijgelegen 

oppervlaktebergingsinstallatie voor radioactief afval. 

Voor de rondleiding werd de groep opgesplitst: 15 deelnemers gingen op verkenning met Hilde, 

16 volgden Luc. 

En toen begon de boeiende les die ons bracht van de oerknal, naar het ontstaan van sterren, 

planeten en het leven. Wij hoorden niets over Adam en Eva, wel veel over ingewikkelde 

chemische reacties en natuurkundige processen. Van de tabel van Mendeljev en de naar 

atoomnummer gerangschikte elementen ging het via de eigenschappen van die elementen naar 



verschillende soorten straling als: radiogolven, microgolven, infrarode straling, zichtbaar licht, 

ultraviolette straling, röntgenstraling, gammastraling. Er werd onderscheid gemaakt tussen niet-

ioniserende en ioniserende straling. Luc sloeg ons zo rond de oren met atomen, protonen, 

neutronen, alfa-, bèta- en gammadeeltjes dat wij op de duur bijna allemaal één en ander 

uitstraalden. Aan de gezichten van de Passers kon je zien dat een aantal onder hen de 

uiteenzetting enigszins konden volgen, anderen knikten instemmend alsof en nog anderen keken 

regelmatig de andere kant op omdat te veel van wat gezegd werd hun begrip te boven ging. 

Wij leerden wat die gigantische energie en onzichtbare stralingen betekenen in het leven van 

elke dag en de vele toepassingen in de medische wereld, de bewaring van voedsel hier op aarde 

en ook in de ruimte. 

De bijzonder spectaculaire interactieve tentoonstelling, waarvoor kosten noch moeite gespaard 

werden, focust op de meest recente toepassingen, op nieuwe wetenschappelijke technieken en 

op de problemen die er het gevolg van zijn. 

De opwekking van energie uit grondstoffen die radioactieve elementen bevatten, zadelt ons op 

met afval. Hoe wij omgaan met al dat afval en de berging ervan vormt eigenlijk de kern 

van het hele opzet rond “Tabloo”. 

Via schitterende didactische opstellingen, gebruik makend van talloze voorbeelden, modellen en 

moderne audiovisuele snufjes, introduceerde de gids ons deskundig in de complexe wereld van 

laag- en hoogradioactief afval en hoe daar moet mee omgegaan worden. Wat zijn de gevaren 

van de straling, hoe kan men zich ertegen beschermen, hoe behandelt men het afval en hoe kan 

het geborgen worden? 

Verbluft keken wij naar de ingewikkelde technieken om de verschillende types afval te sorteren 

en te verpakken. Wij zagen hoe één en ander in vaten werd gestopt, samengeperst, weer in 

andere vaten werd samengebracht en afgedekt met een soort betonspecie om vervolgens 

opgeslagen te worden in reusachtige gecontroleerde opslagplaatsen. 

Voor het hoogradioactief afval is de opberging moeilijker en veel duurder. Er wordt gebruik 

gemaakt van dikwandige cilindervormige containers in roestvrij staal en verglazingstechnieken. 

Dat alles wordt nadien nog eens in dikwandige betonnen containers verpakt. 

Wij keken tevens naar de toekomst. Omdat de bestaande opslagplaatsen al vol zitten, wordt in 

Dessel gebouwd aan nieuwe reusachtige opslagplaatsen waar ook het afval dat vandaag en 

morgen geproduceerd wordt, veilig gestockeerd kan worden. 

Ook over Hades, het onderzoeksproject naar ondergrondse berging van het afval in de Boomse 

kleilaag, 200 meter diep, informeerde Luc ons uitgebreid. 

Het was al flink over 12 uur toen hij besloot om dit ongelooflijk boeiende en leerrijke bezoek af 

te sluiten. Met een vol hoofd en een lege maag bedankte het gezelschap deze uitstekende gids 

met een flink applaus. Eens te meer realiseerden wij ons dat een goede gids of spreker een 

belangrijke meerwaarde betekent voor een activiteit. 

 

 



“Bistro-Tabloo” 

Ver moesten wij niet lopen. Bistro-Tabloo bevindt zich inderdaad in hetzelfde gebouw waar de 

tentoonstelling, leslokalen en andere vergaderruimtes zijn ondergebracht. 

Wij werden bijzonder vriendelijk ontvangen. Er was een aparte ruimte voor ons gereserveerd en 

wij waren blij dat de bediening niet op zich liet wachten. 

Tijdens het aperitief feliciteerde voorzitter Pierre de jarigen: Etienne Sterkendries en Guy 

Brouckmans. Ook aan Alfons Ponsaerts (*25/10/1934 - ⴕ 23/02/2020) werd gedacht, stichter en 

schatbewaarder van onze vereniging. 

Het hoofdgerecht (goulash of vis met frietjes en een frisse salade), de chocoladepudding als 

dessert en de bijhorende drankjes en koffie werden gesmaakt. 

“Sas4-Toren” 

Wat wil een voldaan gezelschap bejaarden na een drukke voormiddag, een lekkere lunch met 

bijhorende drankjes en koffie na? 

Juist! Een uiltje vangen, lekker wat onderuithangend in de comfortabele zetels van de autocar. 

Maar dat was buiten de plannen gerekend van ondergetekende. Er was een verrassing beloofd en 

het gezelschap kreeg die. 

Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en werd voor gezorgd. 216 trappen beklimmen tot op 

een hoogte van 37 meter is niet alleen een opkikker voor de stramme benen en het hart; boven 

geniet je bovendien van een prachtig uitzicht over de Antwerpse Kempen. Bij helder weer kan je 

ettelijke kilometers ver zien. Het wat druilerig, mistige weer was een beetje spelbreker. 

Drie kanalen: Bocholt-Herentals, Dessel-Schoten en Dessel-Kwaadmechelen kruisen mekaar in 

Dessel. Dit bestaat nergens in Europa en mede om die reden werd gekozen om op dit kruispunt 

een uitkijktoren te plaatsen. 

Gids en torenwachter Johan Wils zorgde voor een warme ontvangst op zijn werkdomein. 

Enthousiast en ook trots vertelde hij honderduit over zijn toren, over hoe die daar gekomen was, 

over zijn karakteristieken en technische kenmerken en over de financiering ervan door Toerisme 

Vlaanderen, Europa en een klein beetje Dessel zelf. 

Ook over Sibelco en de waterwegen was er heel wat informatie te vinden en ook daarover wist 

Johan heel wat te vertellen. De geschiedenis en de ontwikkeling kwamen uitgebreid aan bod en 

de deelnemers die nog niet de trappen waren opgeklommen, luisterden geboeid naar zijn 

interessant verhaal. Tenslotte zorgde hij voor een warm toemaatje: alle liefhebbers kregen gratis 

een lekker Limburgs jenevertje aangeboden. Zou deze Johan in de leer geweest zijn bij Steve 

Stevaert zaliger? 

Velen van het gezelschap waren fitter dan ik dacht. Toen ik wat hijgend de laatste trede van de 

trap bereikte, constateerde ik inderdaad dat de meeste Passers mij voorgegaan waren … om 

zichzelf te bewijzen en/of te kunnen genieten van het mooie uitzicht. 



Rond 17 uur was iedereen weer in de bus en togen wij huiswaarts naar de stad waar vandaag 

Jonathan Holslag het nieuwe stadsbestuur voorstelde met zichzelf als burgemeester. 

Maurice Geysenbergh    Ransberg, 18 oktober 2024    

 

 

 

3. Evaluatie van de maaltijd :   

 

De lunch werd ditmaal verzorgd door: 

Bistro TABLOO - Gravenstraat 3, 2480 Dessel. 

Op het menu: 

Een cava als aperitief – vis of goulash met frietjes  –  

een chocoladepudding met een toef slagroom. 

 

Dit alles kon doorgespoeld worden met 

2 drankjes naar eigen keuze. 

En als afsluiter een tas koffie natuurlijk. 

Ook weer zeer lekker en zeer vlot verzorgd voor 31 mannen! 

Een aanrader. 

 

 

4. Ledennieuws :  
   Wie waren onze jarigen : 

        

 in oktober: Etienne Sterkendries 

 

   Guy  Brouckmans  

 

  GELUKKIGE  VERJAARDAG MANNEN !  

   

 

 

 

 

 

 

 

Ook willen we zeker niet vergeten en denken aan onze goede vriend  : 

  Alfons  Ponsaerts  (+ 23-02-2020)  

 medestichter van onze club en gewezen penningmeester   

 

 

 

 



5. Spreuk van de dag:     Tegeltjeswijsheid :  

 

                                             

 

 

6. Mop van de maand:    Dom blondje 

 

Een vrouw met blonde haren wil een nieuwe TV kopen en gaat naar een elektrozaak. Daar ziet ze een 

TV staan die haar bevalt en ze zegt tegen de verkoper dat ze die wil kopen. 

“Sorry mevrouw” zegt de verkoper, “maar wij verkopen niet meer aan domme blondjes. We hebben 

daar al te veel problemen mee gehad”. 

De vrouw gaat teleurgesteld naar huis, maar omdat ze die TV echt wil hebben besluit ze haar haar 

bruin te verven. De volgende dag staat ze weer bij dezelfde verkoper voor dezelfde TV. 

“Sorry mevrouw, maar wij verkopen niets meer aan domme blondjes”. 

Verbaasd gaat ze weer naar huis. De volgende dag doet ze een zwarte pruik op. 

“Sorry mevrouw,” zegt de verkoper nu met enige ergernis in zijn stem, “ wij verkopen niets meer aan 

domme blondjes.” 

“Maar hoe weet jij nu verdomme dat ik een dom blondje ben?” vraagt de vrouw. 

“Wel heel eenvoudig”, zegt de verkoper, “dat toestel is geen TV maar een microgolf!” 

 

 

 

 

7. Wat staat er nog zoal op ons programma als volgende activiteiten:    Seizoen 2024-2025 : 

 

15-11-24: Tienen – thuismatch – Albert Ringelé  - clublid en auteur - lezing 

20-12-24: Antwerpen – KMSKA -  “ENSORS stoutste dromen” - met onze dames 

17-01-25: Meensel-Kiezegem – oorlogsverleden 

21-02-25: Mechelen – uurwerkmuseum 

21-03-25: Louvain-la-Neuve – de wereld van Hergé 

18-04-25: Battice – militair kerkhof van Henri Chapelle 

16-05-25: Tienen – thuismatch – Etienne Joseph – clublid en verzamelaar – de boeiende wereld 

    van de postzegel 

20-06-25: nog te bepalen waar - eindeseizoensfeest - met onze dames 

 



 

8. Varia:   

*   Graag willen we nog meer jullie aandacht vragen voor onze website, met veel zorg en kunde  

     verzorgd door ons clublid Karel Van Rompaey ! Surf daarom regelmatig naar : 

 

   https://kptienen.be/index.htm  

 

In de toekomst gaan we steeds meer verwijzen naar deze website voor informatie over ons 

clubgebeuren ! 

 

*    Denk steeds aan onze afspraken omtrent:   

      tijdig inschrijven, op tijd betalen, verwittigen als je na inschrijving echt niet aanwezig kan zijn ! 

 

*    Ken je misschien nog “iemand” die zin heeft om zich aan te sluiten bij onze club ? 

    Maak gerust wat reclame !  Hoe meer zielen hoe meer vreugde !  

      Zo kunnen we ook onze prijzen wat drukken. 

 

 

 

 

 

 

Nog een hartelijke groet van de zeven ! 

 
Maurice Geysenbergh maurice-ann@hotmail.com  Alfred D’or alfred.dor@telenet.be 
            0477781694 
Etienne Dewolfs etienne.dewolfs@skynet.be  Guido Lenaerts  lenaertsguido@hotmail.com   
               
Pierre Liesmons pierre.liesmons@kptienen.be    Jean-Pierre Swijns  jp.swijns@kptienen.be             
                                     0477675837 

Paul De Bondt paul.debondt@skynet.be  
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