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  Hallo Vrienden van Club V 9   Koperen Passer Tienen, 

 

 

Namens het hele bestuur wensen wij jullie allemaal oprecht een gelukkig en vooral gezond 2025!  

Wij wensen jullie tevens veel vreugde, voorspoed en supermooie momenten ook tijdens onze uitstappen 

met de Koperen Passer. Wij kijken samen met jullie uit naar wat het nieuwe jaar ons hopelijk brengen zal: 

niks dan geluk, !iefde en vriendschap! 
 

Een nieuw jaar: 

 

Santé !  Op 2025 ! 

12 Maanden een uitstekende gezondheid, 

52 weken van stil geluk 

365 zorgeloze dagen. 

 

Nu is 2025 nog een onbeschreven blad, 

een kans om opnieuw te beginnen, 

om nieuwe verhalen die we mogen schrijven, 

om verwachtingen waarin we geen grote 

wonderen vooropstellen. 

Een jaar dus zoals een ander? 

Gelukkig kunnen we ook reflecteren en 

terugblikken op wat voorbij is en dan kiezen 

wat we willen koesteren  en bewaren en aan de 

andere kant te bepalen wat we achter ons 

laten en zo vlug mogelijk willen vergeten.  De 

boodschap is: niet te lang stilstaan bij wat 

geweest is , maar durven vooruit te kijken naar 

wat komen gaat. De positiviteit zoeken en 

hoopvol op korte of lange termijn vooruit 

kijken en daarbij een grote dankbaarheid aan 

de dag leggen om wat we zijn en hebben. 

Gelukkig nieuwjaar ! 

 

 



1. Uitnodiging volgende activiteit:   

 

Vrijdag 21 februari 2025:  

We trekken naar het uurwerkmuseum te Mechelen + de Hagelandse trap (Vlooybergtoren) en de 

Petrushoeve (nieuwjaarsdrink). 
 

Alle info vind je in een afzonderlijke uitnodiging die je ook op onze website kan terugvinden. 

 

 

2. Verslag van ons bezoek in Meensel-Kiezegem over het oorlogsverleden aldaar:     . 
 

Verslag uitstap Meensel-Kiezegem “Museum44”  
-Datum: vrijdag 17 januari 2025  

-Eigen vervoer: chauffeurs die zich hebben aangemeld: Karel, Gaston, Michel, Eddy, Etienne en     

Maurice  

-Vertrek: aan de “Carrefour” 9.30 u. stipt 

-Fotografen van dienst: Michel en Karel 

Verslag 
Wij hebben weer een memorabele uitstap achter de rug. Vermoedelijk hadden sommigen er niet al te 

veel van verwacht, want het deelnemersaantal lag aan de lage kant. Op het laatste moment moest, 

wegens ziekte, ook onze penningmeester nog afhaken. 

Wist je dat Meensel-Kiezegem, samen met Oradour en Lidice, gecatalogeerd wordt als één van de 

zwaarst getroffen gemeenschappen in Europa tijdens WOII omdat wat zich afspeelde, gebeurde 

zonder enige objectief aanwijsbare reden? 

Ondanks de ijzige kou was het om 9.30 uur op de parking achter de Brico een leuk treffen: het eerste 

van het nieuwe jaar en dus werden nieuwjaarswensen uitgewisseld, meestal zonder knuffel want er 

waren geen dames en Vlamingen knuffelen minder dan Walen, zeker in ‘t openbaar. Omwille van het 

gure weer stapten de aanwezigen toch snel in de wagens en om 10 u. stipt, arriveerden we aan het 

museum. Wij werden opgewacht door twee gidsen, Valère en Freddy, die onmiddellijk elk een groepje 

voor hun rekening namen.  

 

Inleiding 
Hieronder volgt het verslag van onze uitstap naar "Museum44" in Meensel-Kiezegem. Uit de 

enthousiaste reacties achteraf maken wij op dat deze activiteit meer dan geslaagd was. 

Graag wil het bestuur de chauffeurs bedanken die zo bereidwillig waren te helpen bij het vervoer van 

de andere leden.  

Ook ons nieuw lid, Eddy Van der Heggen, wil ik bedanken voor het toesturen van een bijzonder 

interessante link: Belgium WWII.  Een echte aanrader. 

Het bezoek aan Museum44 fascineerde mij. Het zal u dan ook niet verwonderen dat ik in wat 

opzoekingswerk gedoken ben. Daarbij ontdekte ik dat er echt ontzettend veel informatie te vinden is 

over de gebeurtenissen in Meensel-Kiezgem. Blijkbaar was er aanvankelijk, ook van overheidswege, 

weinig aandacht voor de trieste gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. Door de niet 

aflatende inspanningen van een aantal rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen werden de 

slachtoffers van de wrede misdaden in Meensel-Kiezegem niet vergeten. Gaandeweg en vooral de 

laatste jaren, is het drama in de belangstelling gekomen, ook bij de overheid en de politici.  

In het verslag hebben wij ons hoofdzakelijk beperkt tot de rode draad van het verhaal: de 

dramatische gebeurtenissen van 1 en 11 augustus 1944. Er is niet ingegaan op de vermelding door de 



gids van personen en gebeurtenissen die ongetwijfeld ook de interesse van de lezer zouden kunnen 

wegdragen. Wij denken daarbij aan de oorlogsperikelen in Molenbeek-Wersbeek, Glabbeek, Tienen, 

Leuven, Webbekom ... aan notaris Victor Mertens, de families Kenes en Verheyden, Edward Blenkinsop 

...  Met een paar klikken op het klavier van je computer of GSM kom je daarover heel wat te weten. Ik 

ben ervan overtuigd dat zij die de moeite doen om even op internetontdekkingstocht te gaan, heel wat 

onverwachts zullen tegenkomen en geboeid op zoek zullen gaan naar meer. 

Links die mij hebben geholpen: 

https://www.vensteropglabbeek.be › node 

https://www.meensel-kiezegem44.be › monument-meen... 

https://search.arch.be › BE:A0518_111019_109739_DUT 

https://museum44.be › uploads › 2021/08 › Hist... 

http://www.getuigen.be › Moreau-Patrick › tkst 

https://www.tracesofwar.nl › persons › Blenkinsop-Edwa... 

https://meensel-kiezegem.be › uploads › 2018/11 Paul Kempeneers 

https://www.meensel-kiezegem44.be › het-verhaal 

http://www.herinneringmemoire.be › verslagen › Meensel... 

 

 

De Meenselse dorpssfeer van weleer 
Valère begon zijn rondleiding in een lokaal op de eerste verdieping van het museum waar hij 

anekdotisch de Meenselse dorpssfeer van weleer schetste. 
Meensel en Kiezegem waren afzonderlijke kerkdorpen die op het einde van het ancien régime, in 1824, 

administratief werden samengevoegd. Toch behielden het noordwestelijke Kiezegem en het 

zuidoostelijke Meensel hun eigenheid. Hun dialecten verschillen en ook hun sociale structuur en 

mentaliteit waren anders. In Kiezegem waren er enkele grote boerderijen, veel loonarbeiders en er 

heerste een grote groepsverbondenheid. Meensel, een straatdorp van een 800-tal zielen, waar 

iedereen iedereen kende, waar de meesten leefden van wat de akker en de moestuin opleverde, waar 

wat kleinhandel was en veel cafés, telde eerder keuterboertjes, wat ambachtslieden en kleine 

zelfstandigen. Na de hoogmis op zondag, was het in de cafés een drukte van jewelste. De verhalen van 

gisteren en het verre verleden werden er verteld, er werden vriendschappen gesmeed en er 

ontstonden wellicht ook kleine of soms grote vetes. Het was, zoals wij het ons in een romantische bui 

voorstellen, een idyllisch dorpje temidden van hoogstamboomgaarden waar een hechte gemeenschap 

een rustig en meestal vredevol bestaan leidde, een beetje zoals Felix Timmermans en Ernest Claes 

dat beschreven in respectievelijk “Pallieter” en de “De Witte”. 

 

Weerstand en collaboratie 
Alles veranderde toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. Aanvankelijk gedroegen de Duitsers zich 

tamelijk redelijk. Het bestuur lieten ze in handen van de Belgen. De dorpsbewoners ondervonden niet 

veel hinder van de nieuwe situatie. Zij zagen wel wat troepenbewegingen en vluchtelingen die 

regelmatig passeerden.  

Naarmate de oorlog vorderde en de krijgskansen keerden werden de moffen brutaler, gingen ze meer 

eisen en werden ze wreder. De verordeningen werden voortdurend stringenter en ze beperkten zich 

niet langer meer alleen tot de avondklok. Verdeel en heers deed zijn intrede. Meelopers kregen 

betere postjes toebedeeld. Een deel van de opbrengsten van het veld (10 %) moest geleverd worden 

op de grote winning van de collaborerende VNV- familie Broos in Kiezegem. Op muurkranten 

verscheen het bericht dat mannen tussen 16 en 65 jaar konden opgeroepen worden om verplichte 

arbeid te gaan verrichten in de oorlogsindustrie in Duitsland. Velen doken onder en verstopten zich in 

schuren, bossen en geïmproviseerde schuilkelders in de velden. Eveneens in Kiezegem woonde in een 

indrukwekkende pachthoeve de welstellende en met de Duitsers heulende familie Merckx. 

https://www.meensel-kiezegem44.be/monument-meensel/


In Kiezegem waren er niet alleen openlijke sympathisanten met de Duitsers, het dorpje was ook een 

uitvalsbasis voor activistisch verzet door de communistisch geïnspireerde “Gewapende Partizanen”. In 

Meensel ging het er gematigder aan toe. Collaborateurs waren minder zichtbaar en het verzet, met 

een afdeling van de rechtse NKB (Nationale Koningsgezinde Beweging), hield zich eerder koest. Zowel 

in Meensel als in Kiezegem lieten verzet en collaboratie elkaar lange tijd gerust tot het laatste 

oorlogsjaar, toen alles dramatisch veranderde. 

Door operatie “Overlord” van de geallieerden op 6 juni 1944 in Normandië, keren de krijgskansen voor 

de bezetter dramatisch. Het verzet groeit. De leden krijgen meer vertrouwen en gedragen zich 

stoerder. Ook in Meensel zetten een aantal jonge mannen, o.a. gesteund door de familie Mertens, 

almaar meer een grote mond op. De sluikpers draait en gewelddadige aanslagen en sabotage (vooral op 

spoor en tram), nemen toe. Waar het kan worden rantsoenzegels gestolen om onderduikers eten te 

kunnen verschaffen. 

 

30 juli – een daad met dramatische gevolgen 
Op zondag 30 juli trekt Gaston Merckx, één van de zes zonen van Remy Merckx, met een paar 

vrienden te voet naar de kermis in buurgemeente Attenrode-Wever. Onderweg ontmoeten ze een trio 

fietsers, partizanen uit het Leuvense. Het komt tot een treffen en er wordt geschoten. Gaston 

Merckx wordt dodelijk getroffen. 

Het nieuws verspreidt zich als een vuurtje. Allerlei speculaties doen de ronde. Niemand kent iemand 

van de betrokken fietsers. De familie Merckx is in alle staten en wil de daders kennen. 

De gevolgen blijven niet uit.  

 

Dinsdag 1 augustus: 1ste razzia 
In de ochtend vallen woedende broers van de overleden Gaston met leden van het Veiligheidskorps 

van Robert Verbelen en Vlaamse leden van de Sipo-SD woningen binnen in Meensel. De invallers 

beperken zich niet tot ondervragingen en mishandelingen. Drie burgers worden in koelen bloede 

neergeschoten (August Craeninckx, Petrus Vander Meeren en Oscar Beddegenoodts). Vijftien 

anderen worden zonder duidelijke redenen aangehouden: vier vrouwen, tien mannen, een meisje en een 

jongetje. 

 

Vrijdag 11 augustus: 2de razzia – de grote verschrikking 
Op donderdag 3 augustus wordt het lichaam van Gaston Merckx teraarde besteld. Zijn moeder, 

Clémentine Swinnen, eist in aanwezigheid van tal van collaborateurs 100 gijzelaars als vergelding. 

Opgezweept als ze zijn, wordt de eed gezworen de dood van Gaston te wreken. 

Ook elders zijn er spanningen. In Tienen vermoorden in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 

augustus 1944, Vlaamse SS- en SD-mannen drie vooraanstaande burgers, als represaille voor het 

ombrengen van een collaborateur door het verzet. De Duitsers en hun aanhang zoeken in Tienen ook 

vergeefs naar notaris Victor Mertens, steunpilaar van de NKB van Meensel-Kiezegem. 

De razzia van 1 augustus verliep kleinschalig, onvoorbereid en impulsief. Op 11 augustus was alles 

strategisch tot in de puntjes uitgekiend door het 'Sicherheitskorps' o.l.v. Verbelen. Heel vroeg in de 

ochtend omsingelen meer dan 300 belegeraars zowel Meensel als Kiezegem. De gemeente wordt 

hermetisch afgesloten. Alle mannelijke inwoners tussen 16 en 65 jaar worden uit hun huizen gehaald 

en op de speelplaats van de meisjesschool bijeengebracht. Er volgt een eerste ondervraging en daarna 

moeten ze één na één verschijnen voor een soort tribunaal. De al eerder aangehouden en zwaar 

gefolterde verzetslui Adolf Hendrickx en Prosper Natens staan er ook, vastgeketend aan de 

gemaskerde Albert en Marcel Merckx, broers van Gaston Merckx. Als er iemand wordt voorgeleid, 

moeten Hendrickx en Natens met een hoofdknik aangeven of hij al dan niet “de witten” heeft 

gesteund. Deze fysieke en psychologische terreur eindigt met de afvoer van 76 gijzelaars naar de 



Leuvense gevangenis. Jules Schotsmans, een jonge boer, sterft in de vlammen van zijn boerderij. 

Wanneer hij aangemaand wordt om naar buiten te komen weigert hij. Zijn belegeraars vermoeden dat 

de Canadese piloot, Edward Weyman Blenkinsop, er nog verscholen zit en op hen zal schieten en 

daarom steken ze de hoeve in brand. 

Onze verteller-gids, Valère Vangramberen, bracht ons dit intrieste en erg aangrijpende verhaal 

duidelijk emotioneel bewogen. Zelf maakt hij immers deel uit van een familie die door de dramatische 

gebeurtenissen getroffen werd. 

 

Rondwandeling buiten 
Koud of niet … wij trokken naar buiten. Valère had het even over de plaatselijke kerk, die als zovele 

kerkgebouwen elders, niet meer voor de eredienst gebruikt wordt. 

Bij een eenvoudig kruis in blauwe hardsteen, langs het kleine wegje vlak bij de kerk, werd stilgestaan 

bij het eerste slachtoffer dat viel op die dramatische 1 augustus 1944, twee dagen na de aanslag op 

Gaston Merckx. Razend vielen de wrekers binnen bij August Craeninckx die woonde in het huis 

tegenover de kerkweg. In zijn schuur folterden ze hem en nadien joegen ze hem het kerkwegje op, 

waar werd hij werd doodgeschoten.  

Via dat kleine wegje kwamen wij in de Binkomstraat, waar recht voor ons een statig huis staat waar in 

de oorlogsjaren de dokter woonde die van nabij de drama’s meemaakte. Even verder kwamen wij bij de 

meisjesschool waar de dramatische tribunaalgebeurtenissen van de 2de razzia zich op de speelplaats 

afspeelden. Valère wees, andermaal erg emotioneel, vrij precies de plaatsen aan waar alles gebeurde 

zodat je je de verschrikkelijke taferelen zo voor de ogen kon halen. 

Langs de Heibosstraat, waar ook de museumparking zich bevindt, kwamen wij op het erekerkhof waar 

de slachtoffers uit Meensel en anderen die op 11 augustus op de verkeerde plaats verbleven (vb. 

Edward Blenkinsop), een gedenksteen kregen. Slechts 22 slachtoffers zijn hier ook echt begraven. 

Acht werden vanuit Duitsland eind van de jaren 50, begin jaren 60 naar hier overgebracht. Van de 

meeste slachtoffers die in Neuengamme terecht kwamen bleven geen stoffelijke resten bewaard. Zij 

werden in Duitse crematoria gecremeerd en hun asse ging verloren.  

Aangrijpend was het moment toen Valère ons de gedenkstenen van de vier gebroeders Natens 

aanwees. Wat moeten hun ouders en geliefden in die periode hebben meegemaakt? 

Even aangrijpend was het moment toen Valère stilstond bij het grote spandoek met foto van de 

oorlogsweduwen van het dorp (zie foto’s 45, 46 en 47 van onze fotograaf Michel Foulon op onze 

website).  

Ook in Kiezegem werd een herinneringsmonument opgericht en worden de slachtoffers herdacht.  

 

Rondgang in het museum 
Terug binnen kregen wij van Valère een film te zien waarin de tragische gebeurtenissen nog eens 

extra werden toegelicht. Beelden, foto’s, kaarten, kledingstukken, allerhande voorwerpen, wapens … 

verduidelijkten met veel details de omstandigheden, de plaatsen en de sfeer waarin de gruwel zich 

afgespeelde. Het museum en het erekerkhof brengen eer aan de slachtoffers van het dorp. Tijdens 

de twee razzia’s werden bijna 100 dorpsbewoners opgepakt, 71 werden gedeporteerd naar het 

concentratiekamp van Neuengamme en zijn bijkampen, slechts 8 zouden weerkeren. 

De meegekomen Passers toonden veel belangstelling voor de indrukwekkende houten kasten waarin 

ieder slachtoffer een eigen schuiflade kreeg. Heel wat schuiven werden opengetrokken en met veel 

aandacht werd gekeken naar de documenten (rouwbrieven, doodsprentjes, krantenknipsels …) van de 

slachtoffers die er worden herdacht. Verschillende deelnemers kwamen zelf met verhalen van 

dramatische gebeurtenissen die zich in hun omgeving in die verschrikkelijke oorlogsperiode hadden 

voorgedaan. Ook Tienen deelde in de brokken en nog vele andere gemeenten in het Hageland. 

Na de bevrijding werd de boerderij van de familie Merckx in brand gestoken. In de nacht van 25 op 

26 augustus 1945 volgde een laatste afrekening. Pachter Louis Pittomvils werd vermoord en zijn 

https://www.meensel-kiezegem44.be/archieven/slachtoffers/edward-weyman-blenkinsop/


hoeve in brand gestoken. In 1949, vier jaar na deze laatste feiten, werden daarvoor vier onschuldigen 

aangehouden en in 1952 veroordeeld. De echte daders zaten in de zaal. Uiteindelijk gaf de werkelijke 

moordenaar van Pittomvils, Felix Coeckelberghs uit Glabbeek, zich later vrijwillig aan. Na een maand 

opsluiting werd hij, ondanks zijn bekentenis, toch vrijgesproken door het Leuvense assisenhof. Zeven 

andere medeplichtigen werden niet vervolgd. 

Valère had ongetwijfeld nog veel te vertellen en de meesten wilden nog veel meer van hem vernemen 

maar de tijd ging ongenadig snel voorbij. Het was al 12.30 uur en wij moesten naar Tienen, waar men 

ons verwachtte in “De Refugie”. 

Valère Vangramberen en Freddy Duerinckx, die de andere groep begeleidde, werden uitvoerig 

bedankt voor hun schitterende en bij wijlen naar de keel grijpende getuigenis van de verschrikkelijke 

gebeurtenissen die zich hier in augustus 1944, enkele maanden voor de bevrijding, afspeelden. 

Erg aangrijpend vond ik de foto hieronder uit het tijdschrift van de N.C.P.G.R. (Nationale 

Confederatie van de Politieke Gevangenen 40-45 en Rechthebbenden van België). 

 
Op de foto, één van onze gidsen (Freddy Duerinckx). Tekst en foto zeggen genoeg. 

Ik onthoud van dit beklijvende museumbezoek vooral de woorden die Valère bij de aanvang van het 

bezoek uitsprak: “De tragische gebeurtenissen van 1 en 11 augustus 1944 leverden geen helden, 

alleen maar slachtoffers. De meesten trof helemaal geen schuld, velen wisten zelfs niet waarom 

ze werden opgepakt.” 

 

“De Refugie” 
Wij werden heel joviaal verwelkomd door gastvrouw Katrien. Zij had voor ons het zaaltje achter in de 

zaak gereserveerd. 

Maurice liet zich van zijn minder sympathieke kant zien. Als drogreden haalde hij aan dat hij niet 

verantwoordelijk wilde zijn voor onverlaten die, met teveel alcohol op, achter het stuur van hun auto 

zouden kruipen. Hij verplichtte iedereen om een alcoholvrij aperitief te consumeren. De “echten” 

knarsten op hun tanden. Gelukkig zorgden Katrien en haar dochter voor drie lekkere hapjes die de 

drang van sommigen naar alcohol wat milderde. Voorzitter Pierre zorgde bovendien -zoals hij meestal 

doet - voor diplomatische afleidingsmanoeuvres. De jarigen van de maand januari werden in de 

bloemen gezet: Gaston Maes, Hugo Kimps, Albert Ringelé, Thieffry Brees. Ook Gerard Janssen die in 

2022 van ons heenging, werd in herinnering gebracht. 



De heel lekkere pompoensoep met stukjes tomaat en wortel deed het gezelschap verder 

verwachtingsvol uitkijken naar het hoofdgerecht. Op één na had iedereen het advies van Maurice 

gevolgd om te kiezen voor vis als hoofdgerecht. Zij kwamen niet bedrogen uit. Prima, lekker … de 

borden werden gelikt. Ondertussen verscheen in de glazen ook witte wijn … en ook die mocht er zijn. 

Het dessert van gebak met appel, ijs en een sausje om duimen en vingers af te likken, verdween bijna 

even snel in de magen als het aan tafel opgediend was. De koffie nadien, met een chocolaatje en 

koekjes, rondde de lekkere maaltijd af. 

Wat in dit verslag ook niet mag vergeten worden, is het cantusconcert dat door André Jordens, 

Michel Foulon, Jos Hermans en nog een paar anderen werd opgevoerd. Misschien iets wat wij in de 

toekomst gaan inoefenen. André wordt pro-cantor! 

Daarmee kwam een einde aan de eerste activiteit van 2025 van de Koperen Passer Tienen. Of toch 

niet. Het einde kwam pas nadat Jean Charlier in naam van alle leden van de Koperen Passer Tienen, al 

de bestuursleden bedacht met een geschenk. Het bestuur is hem en alle leden van onze club daarvoor 

erg erkentelijk. Merci! 

 

Maurice      Ransberg, zondag, 19 januari 2025 

 

 

3. Evaluatie van de maaltijd :   

 

De lunch werd ditmaal verzorgd door:    Restaurant  “De Refugie” Tienen – Bistronomie ten top 
Kapucijnenstraat 75 

016/82 45 32 
 

 

 

Zie hoger in het verslag van Maurice!  

 

 

 

 

 

4. Ledennieuws :  
Wie waren onze jarigen : 

        

in januari :   Albert  Ringelé 

 Gaston  Maes 

 Hugo Kimps 

 Luc  Janssen 

 Thieffry  Brees 

 

 

  GELUKKIGE  VERJAARDAG MANNEN !  

   

 

 

 

 

 

 



 

Tenslotte willen we zeker niet vergeten en we denken dan aan onze goede vriend  : 

   

Gerard   Janssen   (+ 20-06-2022)  

 

 

 

5. Spreuk van de dag:     Tegeltjeswijsheid :  

   

                                            
                                             

 

 

6. Mop van de maand 

 

- De ideale man rookt niet, flirt niet,  bedriegt niet, drinkt niet, snurkt niet! 

Met andere woorden de ideale man bestaat niet ! 

 

- Er zitten twee zwervers op een bank in het park. 

Plots legt de ene een gevonden euro op de bank. 

Daarop vraagt de andere: “Waarom doe je dat?” 

Waarop de eerste antwoordt: 

“Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben.” 

 

 

7. Wat staat er nog zoal op ons programma als volgende activiteiten:    Seizoen 2024-2025 : 

 

 

21-02-25: Mechelen – uurwerkmuseum 

21-03-25: Louvain-la-Neuve – de wereld van Hergé 

18-04-25: Battice – militair kerkhof van Henri Chapelle 

16-05-25: Tienen – thuismatch – Etienne Joseph – clublid en verzamelaar – de boeiende wereld 

    van de postzegel 

20-06-25: nog te bepalen waar - eindeseizoensfeest - met onze dames 

 

 



8. Varia:   

-    BELANGRIJKE OPROEP: 

Wij zoeken nog steeds nieuwe(*) collega’s Koperenpassers . 

Misschien heeft je buurman of goeie vriend wel zin om zich aan te sluiten bij onze club ? 

 Vraag het eens!  

       * Eventueel geïnteresseerden krijgen de kans om,  op uitnodiging van een lid, de eerste 

              keer gratis deel te nemen. De kosten worden gedragen door de kas van onze club. 

 

-  Neem vast en zeker ook een kijkje op : 

 

   https://kptienen.be/index.htm  

 

In de toekomst gaan we steeds meer verwijzen naar deze website voor informatie over ons 

clubgebeuren ! 

 

-    Denk steeds aan onze afspraken omtrent:   

      tijdig inschrijven, op tijd betalen, verwittigen als je na inschrijving echt niet aanwezig kan zijn ! 

 

 -  Nog dit: 

 
     

 
 

     

 

Nog een hartelijke groet van de zeven ! 

 
Maurice Geysenbergh maurice-ann@hotmail.com  Alfred D’or alfred.dor@telenet.be 
            0477781694 
Etienne Dewolfs etienne.dewolfs@skynet.be  Guido Lenaerts  lenaertsguido@hotmail.com   
               
Pierre Liesmons pierre.liesmons@kptienen.be    Jean-Pierre Swijns  jp.swijns@kptienen.be             
                                     0477675837 

Paul De Bondt paul.debondt@skynet.be  
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